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Jij hebt bij God een streepje vóór!
door Arie van der Stoep

Ja, dat is een verrassing, hè! Jij betekent iets voor Hem. En daarom heeft Hij je een bijzondere

plaats gegeven bij zichzelf.

Hoe ik dat weet? Heel eenvoudig, het staat in de Bijbel! Kijk maar naar wat Paulus schrijft aan de

christenen van Galatië: Jullie zijn allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus. (1) Dat geldt dus

ook voor jou en mij. Je gelooft in Jezus. Dat brengt je in verbinding met God en Hij neemt je aan. Want

geloof is de hand die je verbindt met God. (2) Jij strekt die hand uit en Hij pakt hem beet. Zo word je

met Hem verbonden in een bijzondere relatie: je bent nu een zoon van Hem.

Dat heeft niks met vrouwelijk of mannelijk te maken. (3) Het is de aanduiding van een status: je hebt in

Gods hart een bijzondere plaats gekregen, zoals een zoon bij z’n vader.

Dank-U-wel!

Eigenlijk had God dit al bedoeld, toen Hij ons schiep. Als de Bijbel zegt dat Hij de mens schiep naar zijn

beeld en gelijkenis, (4) dan heeft dat daar de betekenis van: Hij schiep hem als zijn zoon (5) . Alleen,

door de zonde ging dit verloren.

Maar nu Jezus al onze zonden, dus onze verkeerde daden en gedachten, enzovoort, op zich heeft

genomen en nu die dus niet meer tussen God en ons instaan, is de weg vrij geworden om terug te

kunnen komen in die relatie met Hem.

Daarom is het zo belangrijk om zijn vergeving in ontvangst te nemen, om daarvoor dus ‘dank-U-wel’ te

zeggen tegen Hem. Want dat is het geloof dat je met Hem verbindt. Door jouw ‘dank-U-wel’ geef je

aan dat je gelooft in zijn vergeving voor jou. En in zijn goedheid, die jou maakt tot zijn zoon.

Karakter van Jezus

Trouwens, dat je zijn zoon bent, zal ook blijken. De Heilige Geest maakt namelijk dat je God gaat zien

als je Vader. (6) Dat doet Hij zelf in je. Toen je tot geloof in Jezus kwam, heb je, zegt Paulus, ontvangen

de Geest van het zoonschap, ... (7) Die Geest brengt in ons het karakter van Jezus, Gods eigen Zoon. Je

ontvangt Jezus’ leven in je, echt leven, het leven van een echte zoon van zijn of haar Vader.

Jij hebt dus echt een streepje voor bij God!

Uit de Bijbel:

(1) Galaten 3:26.

... jullie zijn allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus.

(2) Matteüs 26:28.

Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.

(3) Galaten 3:28.



(Over het zoon van God zijn:) Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en

vrouwelijk; jullie allen zijn immers één in Christus Jezus (= jullie hebben samen deel aan die status van

zoon zijn - AvdS).

(4) Genesis 1:26.

En God zei: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, ...

(5) Genesis 5:3.

Toen Adam honderd dertig jaar geleefd had, verwekte hij (een zoon) naar zijn gelijkenis, als zijn beeld, en

noemde hem Set.

(6) Galaten 4:6.

En dat jullie zonen zijn - God heeft de Geest van zijn Zoon uitgezonden in onze harten, die roept: Abba,

Vader.

(7) Romeinen 8:15.

Want jullie hebben niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar jullie hebben

ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader.
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